Elia

In de verhalen rond de bijbelse profeet Elia speelt stilte een

belangrijke rol. Hoe ziet deze stilte eruit? Wat gebeurt er in

deze stilte?
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Een zachte bries

Afgelopen zomer verbleef ik tijdens
een pelgrimsreis door het Heilig Land
een week op de Karmel, een bergketen
die vanaf Haifa aan de Middellandse
zee 25 kilometer het binnenland in
loopt. De Karmel werdt beschouwd
als de plaats waar de bijbelse profeet
Elia zijn thuis had. Daar waar de
bergketen de zee bereikt zijn twee
plekken waarvan men zegt dat het ‘de
grot van Elia’ is. De ene plek boven
op de helling, de andere beneden. De
beneden gelegen grot is tegenwoordig
onderdeel van een joodse synagoge,
de boven gelegen grot bevind zich

in een katholieke (karmelieten)kerk.
Een voetpad verbindt beide plekken
met elkaar. Het is een stevige klim
van de beneden gelegen grot naar de
boven gelegen grot. Vooral op het kale
gedeelte van de helling is de verzen-
gende hitte van de middagzon goed te
voelen, Hier is een prachtig uitzicht-
punt over zee: aan alle kanten de zee
en een strakblauwe lucht.

Wat mij opvalt op deze berghelling

is de stille. Het is alleen al stil cmdat
niet veel mensen zich in de hitte
wagen, zeker niet rend het middag-
uur. Maar ook docr de drukkende
warmte, die als een stille deken over
me heen ligt. Wanneer ik het vitzicht-
punt bereik voel ik opeens een zachte
luchtstroom vanaf zee. Aangenaam
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en verstillend. Als ik ga zitten is deze
zachte bries niet meer te voelen.

Tk blijf dus staan. Door deze bries
waaien al mijn gedachten uit mijn
hoofd. Een enorme rust overvalt me,
Het is een plek waar ik enkel ‘ben’. Ik
hoef niets te doen of te denken. Enkel
het ‘'nu’, een eeuwig ‘nu’, brengt me
tot rust. Het is goed voor 1mijn ziel om
hier te vertoeven - ik voel genade.
Dankbaarheid overvalt me. Dat ik
ben, dat ik hier sta, dat het goed is.

Het is een plek waar de profeet ook
gestaan zou kunnen hebben. Of dat
historisch Klopt of niet, vind ik niet
zo belangrijk. Ik zie hem er zo staan
in de stilte van 'bij zichzelf zijn’: een
mens die in stilte contact maakt met
zijn ziel en daarin verbonden is met
zijn God. Deze vorm van stille past
goed bij het beeld van Elia zoals dat
uit de Schrift naar voren komt,
Wanneer je de teksten leest van

1 Koningen 17 tot en met 2 Koningen
2 blijkt Eiia een profeet te zijn die als
het echt nodig is uit het niets opduikt
en zich meldt met zijn profetisch
weord, en zich vervolgens weer
terugtrekt, uit beeld verdwiint, Na
zijn allereerste optreden, verdwijnt hij
- in opdracht van zijn God - naar het
costen, om daar bij de beek Kerith en
vervolgens bij een weduwe in Sidon
in een bovenkamer te verblijven.

Ook na de grote strijd op de berg
Karmel, waar de strijd tussen Elia als
profeet van de Exe en de 450 profe-
ten van de Badl ten gunste van de
Ent wordt beslecht, trekt Elia zich
terug. Elia trekt zich terug, maar
tegelijkertijd houdt hij zielscontact
met zijn God. In de stilte is hij nauw
verbonden met zijn God; dit blijkt
bijvocrbeeld uit het feit dat hij bidt
en gevoed wordt. Dit nauwe con-
tact geeft hem de kracht om waar
nodig - zo gauw zijn God het hem
opdraagt - profetisch op te treden. En
steeds opnieuw keert hij terug. Terug
naar de stilte, terug naar zijn ziel.

De Karmel biedt hem de ruimte voor
deze stilte,

De zachte bries is natuurlijk bekend
van die ene ervaring van Eliz op de
berg Horeb waar God voorbij trekt in
‘het suizen van een zachte bries’

{1 Koningen 19, Willibrordvertaling).
Maar in dat verhaal gaat het volgens
mij om iets heel anders dan de zachte
bries die ik ervoer op de helling van
de Karmel.

Stilte na de storm

Het verhaal over Elia op de berg
Horeb is het meest uitgebreide Schrift-
verhaal over wat Elia meemaakt
terwijl hij zich van de sociale wereld
teruggetrokken heeft. Als koningin
Izebel her naar het leven staat
vertrekt hij, zo kunnen we lezen,
‘omwille van zijn ziel’. Hij laat zelfs
zijn knecht achter en trekt alleen de
woestijn in. Daar legt hij zich neer en
bidt tot God om ‘zijn ziel te nemen’.
‘Het is genoeg, zegt hij, ‘veel is het.
Een engel raakt hem aan en zegt hem
te eten. Er is brood en water. Hij loopt
dan veertig dagen en nachten door de
woestijn om te komen op de berg van
God, de berg Horeb.

De Horeb bereikt hebbend, gaat hij
een grot binnen en overnacht er.
Daar, ver weg van mensen en ver-
moeid deor de tocht, zal de stilte van
de nacht hermn nog verder op zichzelf
teruggeworpen hebben. Hij kan niet
om zijn ziel heen, en die ziel is onrus-
tig. Want wat is er: Elia, wiens naam
betekent “de Enr is mijn God’, zet al
zijn energie in om het volk - en de
koning als leider - te herinneren aan
het verbond met hun God, de Eng.
Maar het volk is niet zo uitgesproken
als hij, Het hinkt op twee gedachten
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1 Koningen 19:9-13a

Hij komt daar de spelonk binnen
en overnacht daar;
en ziedaar, het woord van de Eng
tot hem,
en het zegt tot hem
waarom ben je hier, Elia?
Hij zegt: met ijver heb ik mij
beijverd
voor de Eng, God over heirscha-
Ten;
want verlaten: hebben ze uw ver-
bond,
de kinderen Israéls,
uw altaren vernield
en uw profeten omgebracht met het
zwaard;
ik alleen ben overgebleven,
maar nu zoeken ze mijn ziel
om ook die te nemen!
Hij zegt:
ga naar buiten en ga op de berg
staan
voor het aanschijn van de Eng!
Ziedaar, de EnE die voorbijtrekt,
en een geestesstorm, geweldig
en sterk,
die bergen verscheurt
en steenblokken verbrijzelt
voor het aanschijn van de Eng uit;
maar niet in die geestesstorm is de
Ene, -
na de geestesstorm een aardbeving,
maar niet in de aardbeving is de
Ene.
Na de aardbeving een vuur,
maar niet in het vuur is de Ene;
na het vuur
de stern van een zachte stilte.
Het geschiedt als Elia dat hoort
dat hij zijn aanschijn omhult
met zijn luisterrijke mantel.
Hij gaat naar buiten
en blijft staan in de ingang van de
spelonk.

it is de vertaling uit de online edi-
tie van de Naardense Bijbel {die in
dit fragment opvallend afwijkt van
de 2de gewijzigde druk 2004).
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en verbindt zich met de Exe maar
net zo goed met de Badl (1 Koningen
18:21). En Elia voeit hoe zijn ziel
wordt bedreigd.

Wind

En zie, de Exr treki voorbij. Elia krijgt
opdracht te gaan staan vcor het gelaat
van de Ene. Het is tekenend dat Elia de
opdracht krijgl om zichzelf te plaatsen
in het perspectief van zijn God (en
niet andersom: God in het perspectief
van de mens). Hier bevestigt God Elia
als zijn profeet. De Ene ging voorbij.
Elia moet gaan staan voor Gods aan-
schijnn - zo is ock de wind voor Gods
aanschijn. Elia moet daar staan waar
nu de wind is. En Elia staat er mid-
denin. Een wind zo sterk dat bergen
verscheuren en rotsen verbrijzelen. De
wind, ruach, dat is de ademtocht die
het begin vormt van de schepping. De
ruach is de oostenwind die het water
deed splijten bij de uittocht uit Egypte.
De ruach is teken van Gods schep-
pende en reddende kracht, maar nu:
niet in de ruach is de Ene.

Na de wind een aardbeving, De
stevige rotsgrond was al gebroken
door de wind, nu volgt er ook nog
een beving. De grond splijt en schudt.
De grond breekt onder Elia’s voeten
weg. Geen plaats om comfortabel te
staan. God redde David door middel
van een aardbeving uit de greep van
al zijn vijanden. De beving als teken
van Gods kracht. En dan ook nog:
‘niet in de aardbeving is de Enxg”. Kan
de grond waarop je staat nog brozer
zijn? De Exg, Hij-die-is, is niet?

Na de aardbeving een vuur. Mozes
kreeg op de berg Sinal in donder en
bliksem Gods antwoord, en Elia zelf
kreeg op de berg Karmel vuur als
antwoord van de Exg. Maar nu: niet in
het vuur is de Exe. Zo staal Elia ap de
berg Horeb te midden van de bekende
tekenen van krachtige natuurelemen-
ten die normaliter Gods bevrijdende

aanwezigheid verraden, maar de
beelden en verwachtingen van God
worden stuk voor stuk verbrijzeld: de
Eng was niet in de storm, niet in de
beving, niet in het vuur. Niet alieen de
grend onder Elia’s voeten brokkelt dus
af, ook de lucht om hem heen staat
vol spanning. Elia staat er middenin.

Als ik mijzelf in de positie van Elia
verplaats, zie ik hoezeer dit staan cen
beroep doet op zijn Godsvertrouwen.
De stap wagen. Er gaan staan. Zich
bloctgeven. Op zo’n moment opent
zich voor de mens het zielsniveauy;
het fundament (de kern) van het
bestaan komt tevoorschijn en maakt
zich bekend. Op dit soort momenten
ontdek je wie je ten diepste bent.

Verpulverende stilte

De spanning stijgt. Als de Enz niet in
de wind, niet in de beving en nict in
het vuur is, waar is de Exe dan wel?
et antwoord komt meteen: ‘Na hel
vuur de stem van een zachte stilte.
Het geschiedt als Clia dat hoort dat hij
zljn aanschijn omhult met zijn luister-
rijke mantel’ (Naardense Bijbel). Het
bedekken van het gelaal betekent

dat Elia Gods aanwezigheid herkend
heeft, Er is de stem van een zachte
stilte en Elia hoort.

Al eerder was er in de verhalen rond
Elia sprake van stilte: de stilte van

de Bail (1 Koningen 18:26-29). Alle
prefeten van de Badl waren op de
berg Karmel verzameld en riepen hun
God aan om te antwoorden, maar

er gebeurl niets: geen geluid, geen
antwoord. Doodse stilte. Een stilte die
ontmaskert, want de Bail wordt ont-
maskerd als een afgod die niet hoort,
die niet antwoordt, die geen aandacht
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heeft voor de mens. Een afgod die
zich niet interesseert voor dege-

nen die hem zo trouw dienen. Een
stilie van afwezigheid. Hier word een
godsbeeld onderuit gehaald en blijft
de gelovige gedesillusioneerd achter.
De stilte nu waarmee Elia op de berg
Horel wordt geconfronteerd, wordt
tegen deze stilte-van-afwezigheid
afgezet als een stem-van-stilte. Elia
hoort. Hij hoort deze stem van stilte.
Wat Elia hoort op de berg Horeb is in
het Hebreeuws gd! demdmah diqgah.
Het is een unieke uitdrukking die ner-
gens anders in de Schrift voorkomt.
Maar wat betekent het? gé! betekent
‘geluid, stem’; demdmdh is ‘stilte’; en
ddqqah is ‘vermalen/fijngemalen zijn’
(et is een bijvoeglijk naamwoord

dat kemt van het werkwoord dgq wat
‘verpletteren, verpulveren, kleinslaan’
hetekent). Vooral de combinatie van
deze drie woorden is lastig te begrij-
pen: wat hoorde Elia nu cigenlijk?
Hoorde hij een stem? Hoorde hij
stilte? Wat is ‘fijngemalen’?

De uitdrukking wordt vaak zo ver-
taald dat het lijkt of Elia een natuur-
lijk fenomeen hoorde: het suizen van
een zachte koelte (NBG), her suizen
van een zachte stilte (Statenverta-
ling), het suizen van een zachte bries
(Willibrordvertaling), ademloze stilte
(Groot Nieuws Bijbel). Sems wordt
het verstaan als een uitdrukking van
Gods spreken: het gefluister van een
zachte bries (NBV). Martin Buber
vertaalt het mysterieuzer: ‘ein Stimme
verschwebenden Schweigens’ (‘een
stem van wegzwevend zwijgen’).

Wat ik lastig vind aan al deze verta-
lingen - hoe mooi ook - is dat ze zo'n
lieflijk beeld oproepen. Zo prachtig.
Dit terwijl ik, wanneer ik lees wat Elia
op de Horeb meemaakl, veel meer
ambivalentie voel. Wat hier aan Elia
gebeurt is geen aangename zachte
bries of een of andere romantische er-
varing. Wat er gebeurt geoit al Elia’s
ideeén overhoop. Zijn analyse van de
situatie (1 Koningen 19:10,14) wordt
door God gehoord en beantwoord op
een manier die voor Elia een nieuw

46

perspectief opent (19:15-18). Een per-
spectief dal gepaard gaat met zalving
en met geweld. Het perspectief van
een ocrdeel.

Zoals gezegd betekent het woord
daqqah ‘zacht, dun, fijn’, maar dat
zachie is het gevolg van een pijnlijk
preces van filngemalen worden/ver-
kruimeld worden. Het woord roepl
het beeld op van iets dat fijngestampt,
filngemalen is in een vijzel. Daar zit
een harde kant aan - het ongemakke-
lijke - het pijnlijke. Een stem die ver-
pulvert, filnstampt tot er geen enkel
iets over blijft — alle iets fijngemalen.

Elia stilgebeukt. Geen beeld meer.
Geen voorstelling. Geen geluid. Geen
denkbeeld. Zijn vertrouwde band met
God is stilgebeukt.

Het wonderlijke is dat Elia een leven-
wekkende stilte hoort. Dit is een stilte
die niet leidt tot een desillusie, zoals
de profeten van de Badl gedesillusio-
neerd raakten, maar het is een stilte
die gevuld is met Gods aanwezigheid:
de stilte van de hoop, de stilte waarin
nieuw leven ontkiemt. Elia hoort wat
niet te horen is: de ExE dic op een
nieuwe, fiinmalende wijze present is:
ongrijpbaar, onnoembaar, verborgen
aanwezig. Elia wordt geconfronteerd
met de dubbelheid van stem en stilte,
weten en niet-weten, zien en niet-ziemn.

Sinds de stilte daarboven op de berg
is Elia zijn bagage kwijt. Ik zie het
beeld voor me van Elia’s rugzak die
geopend is en waar al gaande alles
uitgevallen is. Zijn bagage — vol beel-
den die hij had en waar hij houvast
aan had - van hem afgevallen. Ook de
rugzak zelf is van hem afgevallen. Met

lege handen staat hij nu voor Gods
gelaat. Met lege handen en open oren.
‘Wat Elia vervolgens hoort is een reeks
opdrachten: ‘Ga heen’, ‘keer terug’,
‘en zalf’ (19:15-18). En Elia begint
zijn terugreis naar de wereld waarvan
hij wegvluchtte (19:19). Hij blijft niet
hangen in de mystieke ervaring, maar
hij vindt de weg terug naar de wereld
van politieke krachten. Stilgebeukt,
zijn bagage kwijt, maar van binnen
getekend met een ervaring die hem
kracht geeft om te gaan, naar het
woord van de Ene.

Ik word stil

Als ik stil sta bij dit moment, het
moment dat Elia de stem van verpul-
verende stilte hoort, word ik zelf ook
stil. Stil, omdat ik zoveel niet weet,
Stil, omdat ik mij realiseer dat ik
zoveel beelden heb die enkel beel-
den zijn. Tk word stil. En in die stilte
kan ik ontvangen; kan ik luisteren
naar wat er in de diepere lagen van
mijzelf gebeurt. Luisteren zonder
vast te grijpen; zonder vast te leggen,
te omkaderen, of woorden te geven.
Enkel nog mijzelf tegenkomend in
wat er aan mij gebeurt. Voelen hoe

ik bewogen word, aangeraakt word,
gevormd word.

Stilte tast mijn zelfverzekerdheid aan,
mijn weten en mijn op mijzelf gericht
zijn. Waar ik stilte volhoud smelien
de beelden die ik heb, De stilte voert
mij naar binnen - naar een plek waar
ik nict komen kan. De stilte opent mij
voor buiten - om met nieuwe ogen
te zien.

Ik ken deze kracht van stilte. Deze
kracht is mij heel dierbaar, maar er
zijn ock tijden dat ik er bang voor
ben. Bang voor het spreken van mijn
hart. Bang voor wat ik horen zal.
Bang voor de onrust van mijn ziel.
Maar uiteindelijk kan ik de stilte niet
ontlopen. Uiteindelijk doorbreekt ze
mijn angst, bevrijdt ze me en laat ze
me zijn. Dat is wat ik leer van Elia:
mij aan God toevertrouwen en staan
voor Zijn gelaat. »
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