INTERVIEW

CHRISTINE DE VRIES:

“Probeer het

maar, het zal
je zo verrassen!”

Ze schrijft al sinds haar pubertijd en zal dat ook altijd blijven doen.
Christine de Vries vindt het onvoorstelbaar dat het in 2018 alweer
25 jaar geleden is dat de eerste cursisten bij haar thuis aan de eet-
tafel plaatsnamen en kennismaakten met haar schrijfmethode.
Haar methode is niet wezenlijk veranderd en draait nog steeds om
bezinning en zelfexpressie. De twee nieuwe Shodo schrijfboekjes

sluiten daarbij uiteraard naadloos aan.

chrijven is niet meer weg te denken uit mijn
leven. Ik schrijf bijna iedere dag en ik denk
dat ik diep ongelukkig zou zijn als ik niet
meer zou kunnen schrijven. Het is mijn
manier om op adem te komen, om stil te staan bij wat
er echt toe doet en met meer aandacht te leven.” Als je
deze woorden van Christine leest, dan zou je haast
denken dat ze woorden ademt en er inkt door haar
aderen stroomt. Er zijn perioden waarin ze meer dan
gewoonlijk schrijft, bijvoorbeeld bij een grote veran-
dering, zoals een nieuwe liefde, verhuizing, een
andere baan of ernstige ziekte. Maar het zijn niet
alleen die momenten van grote ommekeer waarop ze
schrijft: “Nee, gelukkig niet. Het is ook heerlijk om
mezelf te trakteren op een schrijfmomentin een
grand café met een goede sterke cappuccino en nog
geen enkel idee waarover ik zou willen schrijven. Dan
ga ik daar gewoon zitten en kijk ik om me heen, laat
mijn oog op iets vallen en begin met een omschrij-
ving van wat ik zie. Voordat ik het weet doet het me
ergens aandenken en ben ik in contact met een herin-
nering of een verlangen - heerlijk om te doen!”

DIEPE ZUCHT

Op Aruba ontdekte ze het schrijven pas echt: “Er
waren daar zoveel zaken onbekend en soms ook ver-
warrend, dat ik behoefte had aan een uitlaatklep. Ik
wilde ook meer orde en inzicht in hoe ik met situa-

ties kon omgaan. Ik speelde dan met perspectief,
stelde mezelf vragen en ontdekte de kracht van struc-
tuur. Ik ontdekte dat er mensen waren die - net als ik
- in hun dagboek schreven als een vorm van reflectie.
Dat was een geweldige ontdekking.”

Nog steeds schrijft Christine bijna iedere dag en ook
op vakantie gaat er een ‘schrijftafeltje’ mee. Soms
komt het er niet van door de waan van de dag, maar
als dit twee dagen achter elkaar gebeurt, voelt ze zich
innerlijk steeds voller worden: “Dan verlang ik naar
die diepe zucht die ik na het schrijven vaak voel. Het
is in zekere zin wel een soort gewenning die zich dan
laat kennen - en ik weet ook dat ik er voor zorg om
op dag 3 er wel tijd voor te maken, al moet ik er

's morgens vroeg mijn bed voor uit.”

SPIEGEL

De methode die Christine heeft ontwikkeld is erop
gebaseerd dat schrijven wordt gebruikt als een crea-
tieve vorm van bezinning en zelfexpressie. Het gaat
erom dat de schrijver zonder oordeel leert luisteren
naar wat er in hem gehoord en verwoord wil worden
en door dit op te schrijven zichzelf beter leert
kennen. Naast de inhoud van de tekst is het schrijf-
proces ook van groot belang. Ze vergelijkt het schrij-
ven vaak met een spiegel, waarin we aspecten van
onszelf herkennen of ontdekken. “Als ik bijvoorbeeld
in een cursus een schrijfopdracht geef en de cursiste
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voelt weerstand om te beginnen met schrijven is dat
ook een heel interessant gegeven. Niet alleen het feit
dat ze weerstand ervaart, maar ook wat ze dan met
die weerstand doet. Begint ze ondanks alles toch te
schrijven, legt ze haar pen neer of past ze de oefening
aan? Door hier met open blik naar te kijken leert de
schrijver veel over zichzelf als persoon en als schrij-
ver en dat schept ruimte. Zo krijgen steeds meer her-
inneringen en ervaringen de kans om gekend te
worden en dat is vaak heel verrassend om te ervaren.
Opeens denk je aan momenten of ervaringen waar-
aan je lang niet hebt gedacht. Door ze op te schrijven
maak je er weer contact mee.”

STRUCTUUR

In haar methode is een belangrijke rol weggelegd
voor een duidelijke structuur: “De structuur zorgt
ervoor dat het voor de schrijver uitnodigend en veilig
is om in zichzelf op ontdekkingsreis te gaan. Wan-
neer mensen beginnen met schrijven doen ze dit
vaak zonder duidelijke kaders of focus. Mensen
beginnen gewoonweg te schrijven en zien wel waar
ze na verloop van tijd uitkomen. Daar is op zich hele-
maal niets mis mee, het is alleen niet voor iedereen
de manier om voldoening, inzichten en plezier te
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ervaren in het schrijven. Door geen structuur te
gebruiken ligt het risico op de loer dat ondanks de
vele woorden niet echt veel wordt gezegd en waar het
echt over gaat niet aan bod komt. Structuur kun je
bijvoorbeeld bieden door te werken met open zinnen
of lijstjes, zoals in een van de nieuwe schrijfboekjes.
Maar buiten dat zorgt de structuur er ook voor dat
mensen leren dat je niet veel tijd hoeft te hebben om
te schrijven. Vijf minuten kan al voldoende zijn om
te benoemen wat er speelt of je aandacht vraagt.”

HARDOP

Naast het schrijven is het hardop voorlezen van
eigen teksten een belangrijk onderdeel van de
methode. Schrijven en hardop lezen horen bjj elkaar,
aldus Christine, want als je schrijft zonder vooraf
eerst na te denken over wat je gaat schrijven, maar
het gaandeweg ontdekt, dan is het hardop lezen het
moment waarop je pas echt kunt ervaren wat je hebt
geschreven en welke betekenis je aan de tekst en het
schrijfproces wilt geven. “Om te kunnen schrijven
breng je de aandacht naar binnen en door te lezen
maak je de beweging naar buiten. Daardoor kun je
als schrijver het nogmaals mee naar binnen nemen
en voelen wat het met je doet. Dit levert vaak mooie
en waardevolle inzichten op.”

BOEKEN

Haar eerste boek dat verscheen is ‘Dagboek als spie-
gel, een handboek met veel verschillende oefeningen
en praktijkvoorbeelden. Het is heel geschikt voor de
beginnende schrijver, maar ook voor de ervaren
schrijver die op zoek is naar inspiratie om het schrij-
ven eens over een andere boeg te gooien. ‘Innerlijk
pelgrimeren’ is echt een reisgids voor de schrijver die
innerlijk op reis wil gaan, zonder vooraf al te weten
waar hij over wil schrijven. Deze schrijfreis aangaan
als een pelgrimstocht brengt je direct naar hetland
van het hart en de ziel. Het is altijd boeiend om te
ontdekken wat je onderweg tegenkomt en wat je
graag wilt achterlaten. Je kunt de reis verschillende
keren maken en iedere keer is die weer anders. ‘Fluis-
teringen van Licht, ‘Ruimte scheppen voor een
nieuw begin’ en de Shodo schrijfboekjes zijn echte
werkboeken. Christine ontwikkelt ze met veel ple-
zier: “TIk vind het heerlijk om ze te maken, want
nieuwe schrijfoefeningen bedenken is voor mij heel
inspirerend. Inspiratie delen is belangrijk voor me
en ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren om
dit te kunnen doen, want door inspiratie te delen kan
het gedachtegoed zich ontwikkelen en groeien. Ik
werk ook altijd met mijn eigen werkboeken, want ik
geniet ervan om me er dan gedurende enkele weken
helemaal aan te wijden en het levert me keer op keer
verrassende inzichten en ervaringen op.”



LIJSTJES EN RONDELEN

Tedereen maakt wel eens een lijstje, vooral van
dingen die moeten of die je vooral niet mag verge-
ten. Christine werkt op een andere manier met lijst-
jes. Het eerste lijstje dat ze zelf maakte bestond uit
een opsomming van alles waarvan ze te veel wil.
“Een boeiend onderwerp”, zo verklaart Christine
haar keuze. “Het ligt me na aan het hart. Ik ben heel
snel enthousiast over van alles en binnen de kortste
keren voel ik het passievuur al branden. Ik ervaar
vaak dat de dagen te kort zijn en dan is het een hele
oefening om bewust te vertragen, minder in te plan-
nen, meer te laten en te durven wachten... Het item
dat ik koos om over te schrijven was mijn agenda, die
ik nog steeds te vaak en te veel vol stop met allemaal
leuke dingen en afspraken metlieve mensen...”
Mensen die vaker creatief schrijven kennen de elfjes
en haiku meestal wel. De rondeel is minder bekend,
maar is een favoriet van Christine: “De herhalingen
in het gedicht van maar acht regels maken het direct
zo krachtig en vaak ook nog heel fraai om naar te
luisteren. Het is een vorm die echt iedereen kan
schrijven! Ik kan alleen maar zeggen: probeer het
maar - het zal je zo verrassen!”

Voor wie wat extra begeleiding fijn vindt heeft Chris-
tine een schrijfprogramma ontwikkeld waaraan je
vanaf woensdag 8 november kunt meedoen tot de
Kerst begint. Het is gebaseerd op het schrijfboekje
‘Rondelen’. Iedere dag schrijf je een rondeel, de zon-
dagen zijn voor reflectie en de afronding is de dag
voor Kerst. Voor Pasen heeft ze een soortgelijk pro-
gramma ontwikkeld, maar dan gebaseerd op het
schrijfboekje ‘Lijstjes’.
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INSPIRATIE

Ruim 12 jaar geleden is Christine met het schrijfcafé
in Alkmaar gestart, ze begeleidt meerdaagse schrijf-
retraites in het klooster, geeft cursussen in syste-
misch schrijven, schrijfretraitedagen, workshops op
maat voor speciale doelgroepen, de gecertificeerde
training ‘Luisteren naar je pen'© en dan ook nog
eens al die boeken. Waar haalt ze de inspiratie van-
daan? Christine: “Inspiratie is iets waarvoor ieder
mens zich kan openen. Het wordt ons gegeven door
de bron. We kunnen het niet afdwingen of naar onze
hand zetten. Door te blijven schrijven zorg ik voor
een vruchtbare akker waar het zaad van ideeén in
kan vallen. Vervolgens geloof ik oprecht dat inspira-
tie wil bewegen en dat kan alleen als ik het niet
alleen voor mezelf houd en het tot mijn bezit maak,
maar bereid ben om het met gulle hand te delen met
anderen. Ik denk dat het daarom bij mij zo rijk en
moeiteloos blijft stromen - en datis iets waar ik echt
iedere dag intens van geniet en dankbaar voor ben.
En het mooie is: de bron van inspiratie is onuitputte-
lijk!”

@ Dagboek als spiegel
Innerlijk pelgrimeren
Fluisteringen van licht
Ruimte scheppen voor een nieuw begin

Open zinnen
Clusters
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