Het nieuwste boek van Christine de Vries is een schrijfretraite en gaat verder
dan het innerlijk pelgrimeren dat zij eerder introduceerde. Als pelgrim kun

je er onderweg voor kiezen of je met een andere reiziger optrekt of niet. Als
herbergier kun je jouw herberg niet verlaten: je verwelkomt elke gast, al

wat er is, zonder beoordeling en veroordeling. Het is een oefening in het
aanwezig zijn door je tijdelijk terug te trekken uit de wereld en te ontdekken
wat er nu gebeurt en nu is.

et boek ‘Innerlijk pelgrimeren’ is me zeer
dierbaar, want het innerlijk pelgrimeren
heeft me persoonlijk heel veel gebracht.
Als innerlijk pelgrim ga je niet lopend
maar schrijvend op pad naar je innerlijk heiligdom.
Deze schrijfreis heeft me laten zien waar het voor
mij vooral om gaat: hetleren loslaten van mijn eigen
oordelen over hoe de weg loopt en wat ik daarop
tegenkom. De herberg is in feite een verdieping van
die innerlijke reis. Met dit nieuwste boek ‘De her-
berg’ gaik niet op reis, maar op retraite. Ik neem
bewust de tijd en ruimte om dicht bij mezelf te zijn
door me tijdelijk af te zonderen en de wereld even te
laten voor wat ze is, of wat ze lijkt te zijn, en bij al
mijn reacties stil te staan. Ik kijk nog dieper naar
mezelf en mijn eigen gevoelens, gedachten en over-
tuigingen die ik heb. In plaats van deze te beoordelen

of te veroordelen, oefen ik me in de kunst van ‘ver-
welkomen wat eris’. Ik ga niet weg naar een plek die
mooiler is of waar leukere mensen zijn of waar ik me
beter over mezelf kan voelen, nee, ik blijf precies
daar waar ik nu ben, in mijn huidige eigen mens-zijn
en ik realiseer me dat ik zowel voor mezelf als voor
anderen (mensen, gedachten, gevoelens of gedrag)
een herberg en een herbergier wil zijn. Het is niet
een kwestie van beoordelen: deze wel en die niet,
maar het is een oefening om te erkennen: aangezien
jij en ik hier al zijn, kan ik jou en mezelf hier welkom
heten, precies zoals ik nu ben. Dus niet wanneer ik
tien kilo ben afgevallen of dat diploma heb behaald,
of een goede relatie met mijn partner heb, moeder
ben geworden of een bepaald bedrag op de bankreke-
ning heb staan.”
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WEES WELKOM

Hoe werkt dat dan? Voor je het weet heb je een oor-
deel over een ander gevormd, over een situatie, over
jezelf. Daar wordt het leven niet beter, makkelijker of
mooier van. Tot een oplossing van problemen en
minder stress leidt het vaak ook niet. Volgens Chris-
tine heb je een grote eerlijkheid nodig om te erken-
nen wat er echtis en zo je eigen leven in het hier en
nu ten volste te kunnen leven. In ‘De herberg’ zul je
gedurende 40 dagen retraite stap voor stap ontdek-
ken hoe je oordeelt en wat het effect daarvan is op
wie je denkt te zijn en hoe je de ander ziet: “We ont-
dekken dat we zowel de herberg als de herbergier
zijn en de gast die aan de deur klopt. Hoe meer we de
ander en onszelf verwelkomen in dit moment, hoe
vrijer we ons voelen en hoe meer we genieten van
het hier en nu en hetleven dat alleen door ons
geleefd kan worden - precies zoals we nu zijn. De
herberg leert ons om zonder oordeel te kijken naar
wie of wat er is. Het zijn immers onze gedachten
hierover die onze ervaring bepalen en hoe we dit
beleven. Als we kunnen zeggen ‘Wees welkom, er is
hier een warme plek voor jou’, dan kunnen wij ons
ontspannen in aanwezigheid! Dan zijn we precies op
de juiste plek en voelen we ons gedragen door het
mysterie, dat voorbij alle vorm en tijdelijkheid reikt.
Wanneer we willen dat het leven anders gaat dan het
gaat, zeggen we eigenlijk: het is zo niet goed, het
moet anders en ik weet hoe het wel moet. We geven
ons niet over aan wat er is, maar willen in controle
zijn en het leven naar onze hand zetten. Dit eist
zoveel energie op, dat we in al dat verzet ons leven
niet ten volle in het hier en nu kunnen beleven.”

REIZIGERS VERSUS GASTEN

Bij innerlijk pelgrimeren zijn de reizigers die je
onderweg tegenkomt voorbijgangers. Je kunt ervoor
kiezen wie je wel ontmoet, met wie je wel of niet een
tijdje optrekt. Als je wilt kun je een ander negeren
door bijvoorbeeld een andere weg in te slaan of van
de route af te wijken. Bij ‘De herberg’ is het wezenlijk
anders, aldus Christine. “De gasten die aankloppen
bij de herberg vragen of ze een poosje in de herberg
kunnen verblijven. Het is wel degelijk anders om
elkaar onderweg - relatief vrijblijvend - tegen te
komen of om de ander onderdak aan te bieden in je
eigen leefruimte. De aanwezigheid van de gasten in
de herberg is veel moeilijker te negeren, dan wan-
neer je zelf in beweging bent, zelf onderweg ben.”

RETRAITE

Christine gaat graag op retraite - zowel alleen in een
klooster of op een stille plek als in de rol van begelei-
dervan een groep: “Ik denk dat er in mij een wijze
monnik woont, die zich keer op keer meldt wanneer
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het tijd is om me terug te trekken uit de wereld van
werk en drukte, om me te richten op wat wezenlijk
voor me is - mijn relatie met de goddelijke bron. Het
is juist deze relatie die me heeft doen inzien hoe ik
mezelf en anderen aan het veroordelen was en dat al
die oordelen als het ware tussen mij en de bron in
komen te staan. Dit gaf me een heel eenzaam en afge-
scheiden gevoel, terwijl mijn verlangen zo duidelijk
gericht is op verbondenheid met de bron te ervaren.”
Het gedicht ‘De herberg’ van Rumi heeft Christine al
verschillende keren als inspiratiebron gebruikt in
meerdaagse schrijfretraites in het klooster. Ze ont-
dekte zowel bij zichzelf als bij de deelnemers dat de
tekst nog zo veel meer in zich droeg, dat het om meer
tijd en ruimte vroeg. Het retraiteboek ‘De herberg’is
in feite een vervulling van dat verlangen.

RUMI

Rumi werd geboren in Afghanistan in 1207 en stierf
in 1273 in Turkije. Behalve filosoof was hij dichter en
soefi-mysticus. Voor Christine is hij een groot licht
op haar spirituele weg, omdat hij zijn relatie met God
zo prachtig weergeeft in gedichten, religieuze en
mystieke teksten. Ze weet nog goed wanneer en waar
ze zijn gedicht ‘'De herberg’ voor het eerst las: "Ik
woonde in Rhode Island, Amerika. In een boekhan-
del dicht bij huis ontdekte ik op een zondagmiddag
een grote verzameling teksten en gedichten van
Rumi. Ik herinner me nog precies hoe ik een bundel
opensloeg en de woorden van ‘The guest house’ las.
Ik voelde me geraakt en verwonderd en nieuwsgierig
en blij en vol vragen en... ik kocht het boek en nam
het als een kleinood mee naar huis, zonder precies te
begrijpen wat daar in de winkel was gebeurd. Ik las
de bundel keer op keer en voelde me welkom met al
mijn gedachten en gevoelens en blij met de wijze
waarop Rumi over zijn relatie met de Geliefde (zoals
hij God noemt) schrijft. Hoewel hij eeuwen geleden
leefde in een ander land met een andere cultuur en
religie is het net alsof hij de tijd laat samenvouwen
en zijn persoonlijke ervaringen verheft tot een uni-
verseel verlangen, waarin ik de mijne herken. Ik
denk dat veel mensen zich ook vandaag de dag zo
door hem voelen aangesproken, omdat hij voorbij
regels en oordelen reikt tot diep in de Liefde zelf”

VERWELKOMEN EN WELKOM ZIJN

Het gedicht ‘De herberg’ heeft Christine heel vaak
herlezen en ze kent de tekst uit haar hoofd. Toen ze
twintig jaar nadien opleidingen in systemisch werk
ging volgen bij Phoenix Opleidingen was ze bljj ver-
rast dat ‘De herberg’ in de studieboeken was opgeno-
men en Rumi de ‘huisdichter’ bleek te zijn: “Het gaf
me een gevoel van verbondenheid en herkenning.
Het gedicht herinnert me eraan om te blijven oefe-
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nen in het welkom heten. Zowel van de dingen en de
mensen die ik liever niet wil ontmoeten alsook waar-
naar ik verlang. Als het me dan niet goed lukt, mag ik
dat gevoel verwelkomen.

Het herinnert me er ook aan hoe belangrijk het is om
mensen om me heen werkelijk welkom te heten. En
datis meer dan gedag zeggen. Ik voel me echt
welkom wanneer het niet alleen woorden zijn die
gesproken worden, maar wanneer het van harte gaat
- dat het hart erbij betrokken is en dat ik op dat
moment en op die manier er gewoon mag zijn.

Ik denk dat hetiets is dat we allemaal ten diepste ver-
langen - welkom zijn precies zoals we zijn. Dat we
gezien worden wie we echt zijn, voorbij de ideeén
over goed of fout.”

Het eerste citaat dat Christine van Rumi las is nu een
grote favoriet en ontroert haar steeds opnieuw als ze
de woorden langzaam leest en zich er innerlijk mee
verbindt...

voorbij alle ideeén over goed en fout
1s een open veld -
ik ontmoet je daar

TWIUFEL

‘De herberg’ reist al heel lang met Christine mee en
ook tijdens het schrijven van dit boek heeft het zijn
kracht weer bewezen. De inspiratie van het gedicht is
nog lang niet opgedroogd. De gast die zich aandiende
tijdens het schrijven heet Twijfel. Kijkend naar de
steeds weer uitgestelde deadline voor het inleveren
van de kopij was het een gast die flink van zich deed
spreken. Christine legtuit welk geschenk deze gast
meebracht: “Het schrijven liep, zoals eigenlijk iedere
keer als ik een boek aan het schrijven ben, heel anders
dan ik had gedacht. Ik kon oefenen met het welkom
heten van mijn eigen twijfels over mijn schrijver-
schap en of ik wel iets waardevols te zeggen had, over
de vorm van het boek en de oefeningen die ik maakte.
Een lastige opdracht, want het liefst duwde ik de twij-
fel van me af zodat ik volop kon zitten schrijven.
Maar zo werkte het niet. Pas toen Twijfel binnen
mocht komen in mijn herberg en ik tijd nam om te
luisteren naar zijn verhaal, hoorde ik iets heel anders.
Ik hoorde bezorgdheid in de stem van Twijfel. Tk
hoorde een verlangen om me te beschermen tegen
(zelf)kritiek. En toen ik dat beluisterde kon ik tegen
Twijfel zeggen: dank je voor je goede intenties. Je bent
van harte welkom om langer in mijn herberg te blij-
ven, maar ik kies er nu voor om door te schrijven en
mijn boek af te maken op de manier die bij mij past
en die ik graag met anderen wil delen. Dit maakte het
voor mij heel makkelijk om terug te keren naar de
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schrijftafel, zonder dat er sprake was van een strijd
die ik moest voeren met Twijfel.”

WELKE GASTEN

Bij ‘gast’ kun je denken aan iemand met wie je een
relatie hebt (gehad) of die je ‘kent’ uit de media, maar
gasten verschijnen ook in de vorm van gevoelens,
gedachten, gedrag of gebeurtenissen. Denk bijvoor-
beeld aan Twijfel, waarover Christine eerder sprak.
Zij geeft aan dat je alles wat je (aan)raakt een gast
kunt noemen. Welis het zo dat gasten niet voor
altijd in de herberg kunnen blijven, ze verblijven
daar tijdelijk en reizen daarna weer verder. “Een her-
berg is een veilige plek voor reizigers die onderweg
zijn en tijdelijk een onderkomen nodig hebben om
uit te rusten, te eten en slapen en het vervolg van
hun reis voor te bereiden. Het is grappig om te
merken hoe gasten, die eerst met veel lawaai en
gedoe binnen kwamen en ik veel liever niet in mijn
herberg had willen hebben, na een warm welkom
veel sneller dan gedacht hun reis weer vervolgen,
zolang ik hen niet tegenhoud of vasthoud. Er ont-
staat als vanzelf een hele natuurlijk ritme van komen
en gaan... Een gast die ik liever niet in mijn herberg
had gehad is Rouw, ook wel de ‘achterkant van de
liefde’ genoemd. Maar Rouw heeft me geleerd hoe
diep de liefde was waarom ik rouwde en dat het een
niet zonder het ander kan, dat het gewoonweg bij
liefhebben hoort. Er komt altijd een moment van
afscheid nemen en soms gebeurt dat, voor mijn
gevoel, veel en veel te vroeg. Door Rouw in de her-
berg toe telaten, is er ruimte gecreéerd voor Kwets-
baarheid en die klopte aan toen Rouw haar weg ver-
volgde. Kwetsbaarheid is nog steeds een frequente
gastin mijn herberg. Ze komt soms dagen of weken
aaneengesloten bij me in de herberg en kan op
geheel eigen wijze alle gasten raken met haar gevoe-
ligheid. Dit kan bij de aanwezige gasten voor onge-
mak zorgen, maar het is iedere keer voor alle gasten
zo waardevol gebleken, dat ik steeds meer van
Kwetsbaarheid ben gaan houden.
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Ik kijk uit naar Speelsheid als gast. Door het schrij-
ven van dit boek ben ik lang (en serieus) aan het
werk geweest. Ik verlang ernaar om tijd te nemen
om te spelen puur voor het plezier dat ik er persoon-
lijk aan beleef. Om iets nieuws te proberen en te
genieten van verwondering en de lichtheid van het
spel”

40 DAGEN

In vele tradities is veertig dagen een bewezen peri-
ode voor transformatie. Het biedt voldoende tijd en
ruimte om te oefenen in het aanwezig zijn. En als het
even niet lukt is er gelukkig voldoende tijd om de
draad weer op te pakken. Christine raadt iedereen die
op schrijfretraite gaat aan te kijken wat mogelijk is
en wat behulpzaam is. Je kunt jezelf een groot cadeau
geven door 40 aaneengesloten dagen de tijd vrij te
maken voor de ‘De herberg’. Als dat niet kan, moet je
Kkijken wat wel mogelijk is. Misschien twee of drie
keer per week een retraiteafspraak met jezelf maken
en deze in je agenda noteren. Ze waarschuwt dat er
een zekere discipline nodig is om die retraiteafspra-
ken metjezelf vol te houden en je niet te laten over-
schaduwen door wat er in de wereld om je heen
gebeurt. Tegelijkertijd geeft ze aan dat de reden
waarom je op retraite wilt gaan waarschijnlijk voor
een deel wordt gevoed door juist deze beweging: de
wens om jezelf op de eerste plaats te zetten.

Het schrijfretraiteboek ‘De herberg’ is voor iedereen
die verlangt naar een periode van bezinning en
reflectie en het creatieve schrijfproces. Het gaat er
niet om dat je mooie teksten schrijft. Het schrijven is
als een weg van bewustwording en innerlijke groei.
Op de vraag naar wat ze hoopt dat ‘De herberg’
mensen brengt, antwoordt Christine: “Een grotere
mildheid naar zichzelf en anderen en een grotere
openheid naar het leven om daarin werkelijk aanwe-
zig te zijn, zonder iets te hoeven uitsluiten.”



